Beste bezoeker, sympatisant van de abdij van Maredret.

Het orgel van onze abdijkerk, gebouwd in 1956 door de firma
Delmotte uit Doornik, is reeds geruime tijd onbespeelbaar.
Orgelbouwers met naam en faam hebben tijdens de voorbije jaren
het instrument onderzocht en zijn tot het besluit gekomen dat enkel
een dure en tijdrovende restauratie dit orgel terug tot klinken kan
brengen.

Omdat wij de ondersteuning van de gezangen door het orgel als een
belangrijke meerwaarde achten voor een verzorgde en stijlvolle
liturgie, zouden we in eerste instantie opteren voor de aankoop van
een bescheiden maar artistiek waardevol instrument dat zijn plaats
zou krijgen in het koor van de kerk.

Voor de aankoop denken we aan een kwalitatief pijporgel uit een
kerk in eigen land of uit het buitenland dat een herbestemming krijgt.

Dit zouden we professioneel laten demonteren om het nadien in
onze abdijkerk her op te bouwen. Dit orgel zou tevens een
meerwaarde bieden aan de muzikale evenementen die in onze
abdijkerk worden ingericht.

Wij richten tot U een warme oproep om ons, zelfs met een
bescheiden bijdrage, te willen bijstaan om de nodige fondsen bijeen
te krijgen voor de verwezenlijking dit project. Zo kan er hopelijk op
korte termijn opnieuw een fijne orgelklank door de kerk deinen.

Wij danken U daar nu reeds voor.
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